
 

Gedicht Julan Oonk 
 

strijders 

 
pijn,verlies,verdriet 
mensen die verdwenen 
weg,gewoon weg, geen tijd voor afscheid. 
 
Daarom delen wij het verdriet als je iemand hebt verloren    
daarom herdenken wij deze strijders  
 
die elkaar steun hebben gegeven wanneer het nodig was 
die elkaar hielpen als ze geen huis meer hebben  
 
 
precies dat wat we niet willen gebeurt nog steeds  
dat mensen pijn hebben die onschuldig zijn  
 
daarom moeten wij het blijven herdenken  
ook vandaag staan wij  hierbij stil.  
 
en dat wij hier in vrede in ons land mogen staan waar we willen  
daar hebben wij geluk mee 
 
 
Gedicht Coosje van Eijndhoven 
 
Donkere tijden 
 
niet normaal 
eigenlijk ongewoon 
 
bommen die vallen 
mensen gaan dood 
het is een ramp 
ze zijn in nood 
 
dit gebeurde 
en gebeurt nu weer 
wat raar eigenlijk 
dat doet veel zeer 
 
het is ver weg 
maar eigenlijk vreselijk dichtbij 



 

onrecht en afschuw 
dit maakt niemand blij 
 
we staan stil bij deze gebeurtenis 
elke dag ook vandaag 
hoe moeilijk dat is 
dat doen wij graag. 
 
 


