Toespraak en inleiding Jizkor en kaddisj bij herdenking Kindertransporten
9 juni 2024, Nationaal Monument Kamp Vught

door Rabbijn Menno ten Brink

Op 7 juni 1943, nu 81 jaar geleden, werden bijna 1300 kinderen van 0 tot 16 jaar vanaf deze
plek, het concentratiekamp Vught, met de trein weggevoerd. Samen met een ouder, soms met
anderen, zodat dit afschuwelijke Kindertransport uit 3014 mensen bestond. Mensen, ja, want
Joden zijn mensen. Maar deze kinderen, werden zo niet beschouwd. Zij, en hun ouders,
grootouders, tantes, ooms, hun familie, vriendjes en vriendinnetjes, werden niet als mensen
gezien. Ze waren ongedierte, en moesten verdelgd worden. Ongedierte verdelg je met
bestrijdingsmiddelen, zoals Zyklon B. Dat gebeurde vanaf de herfst van 1941 in Auschwitz I, het
zgn. Stammlager, maar de Nazi’s wilde de moord industrie intensiveren, het ging niet snel
genoeg. De schoorstenen moesten roken, voor hun dodelijke productie. Auschwitz Birkenau
werd aangelegd, met nog eens 5 gaskamers en crematoria, tot aan eind 1944, deden ze hun
onvoorstelbare en afgrijselijke werk.

In de tussentijd, toen ze bouwden aan de uitbreiding van Auschwitz, had men Sobibor
gebouwd, waar in de zomer van 1943 de Joden uit Nederland naar toe gebracht werden, uit de
trein gegooid werden, direct vergast, en verbrand werden, op de brandstapels in Sobibor, een
letterlijke en figuurlijke, God forsaken place aan de grens van Belarus, Oekraine en Polen. Ik ben
daar ieder jaar, de laatste ca 20 jaar, en het is nog geen jaar geweest dat ik vogels heb gezien of
gehoord boven die plek van de dood in het bos. De kinderen die wij vandaag herdenken,
hebben daar voor het laatste de wereld gezien. Een wereld waar ze geen deel meer vanuit
mochten maken. Onschuldige kinderen, die alleen vermoord werden omdat ze joods waren,
wat ze vaak niet eens wisten, zo jong waren ze. Stap voor stap zijn hun rechten afgepakt, zijn ze
ontmenselijkt. Stap voor stap, onze samenleving uitgezet, gestigmatiseerd, geisoleerd, door een
perverse ideologie, die Joden haatte, gevoed vanuit leugens en valse ideeén, die al eeuwen
werden verteld. Verzinsels, die zich vast konden zetten, door de herhaling dat Joden niet
voldeden aan de idealen van de Nazi’'s. Dat was de gecreéerde voedingsbodem die eindigde in
Auschwitz en Sobibor. Veel Nederlanders werkten daar actief aan mee, of waren toeschouwers
en lieten het gebeuren, stonden erbij en keken ernaar, maar deden niets.

81 jaar geleden voltrok zich deze echte genocide, een met opzet, geregisseerde en
fabrieksmatig in detail uitgevoerde, volkerenmoord.

Nu anno 2023 en 2024 horen en zien we fake news, media die meehelpen aan het verspreiden
van halve waarheden, van het intimideren en aanzetten ja nog steeds, tot haat tegen Joden en
dit keer ook tegen de Joodse Staat, die er toen helaas nog niet was om ons te kunnen
verdedigen. Pas op dat het woord genocide vandaag niet misbruikt wordt, waardoor een echte
genocide, die 81 jaar geleden, onder andere hier in Kamp Vught, KZ Herzogenbusch,
plaatsvond, gebagatelliseerd wordt.

Wees waakzaam, doe nu wel je mond open en zoek de waarheid!

Sobibor werd ontmanteld, na een heldenopstand van Joden en communisten, en werd meteen
door de Nazi’s vernietigd, omdat ze bang waren dat hun misdaden, waarvan ze dus wisten dat



het de meest erge misdaden waren, zouden worden ontdekt. Toch in een aantal maanden
werden alleen al 34.000 Nederlandse Joden, waaronder onze 1300 kinderen, vermoord.

De Nazi’s hebben geprobeerd ons totale volk uit te moorden, door in totaal 1,2 miljoen
kinderen te vermoorden. Dit was echte genocide. Ze zijn ver gekomen, maar het is ze niet
gelukt. We zijn er nog. Gedecimeerd, maar vandaag zijn wij hier om de namen en herinneringen
terug te halen van die 1300 kinderen en totaal 3014 Joden, die vanuit hier in de
kindertransporten naar Sobibor werden gedeporteerd, en in koele bloede, massaal werden
vermoord.

Toch: Zolang wij leven blijven zij leven, zolang wij en de kinderen van vandaag, de namen van
de kinderen van toen, maar blijven noemen en hen blijven herdenken.

Wees waakzaam! Laat de geschiedenis zich niet herhalen, blijf je stem verheffen tegen
antisemitisme en iedere vorm van uitsluiting.
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