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Mag ik vrijheid? 

Een veel gestelde vraag 

Iets wat wordt gewild  

Men wilde het dolgraag 

 

Zoveel dagen, weken, jaren voorbij 

Kamp Vught 

Ik voel kou, angst, honger en meer 

Alles doet zeer 

 

Traan  over mijn wang 

Denkend aan de vrijheid 

Weer een dag voorbij 

Duurt dit voor al�jd? 

 

Voor de vrijheid  is gevochten 

Jarenlang gestreden 

Voor ieder binnen en buiten hekken 

Voor de vrijheid in het heden 

 

Dwalende gedachtes, 

De toekomst van toen, zijn wij nu 

Zij gunden onze toekomst vrijheid 

Zij wilden vechten voor de mensheid 

 

 

 

 

Wij zijn dankbaar voor die vrijheid 

Wij  denken aan de strijd 

Die de mens hee� gestreden 

Zodat wij kunnen leven in vrede 

 

Wij op deze plek 

Zijn dankbaar voor de vrijheid 

Waar diep voor is geleden 

Hier in Kamp Vught 

 

Maar we kijken ook om ons heen 

Naar de plekken waar voor vrijheid wordt 
gevochten 

Waar  zoals ooit in Kamp Vught 

Vrijheid nog de toekomst is 

 


