In de schoonheid van de natuur

je zou het bijna vergeten

door de rust

door de zachte wind

door de kalmte van de polder
door de schoonheid van de natuur

hoe beladen deze plek

hoe geladen de geweren

hoe verhalen werden uitgewist
hoe kinderen werden gescheiden

hoe namen fluisterden

hoe angst zich geborgen hield in strobedden
hoe liederen werden gezongen

hoe gedichten werden geschreven

tussen de prikkeldraden
de koude muren

de donkere nachten

de eenzame momenten

hoe mensen zich verzetten
hoe moed zich verspreidde
van blik naar blik

van hand tot hand

hoe eten werd gedeeld

hoe wonden werden verzorgd

hoe lichamen werden verwarmd

hoe verhalen zachtjes werden doorverteld

door de zenuwen, de geruchten
de onzekerheid

de verstopte tranen

door de luide stiltes

daarvoor staan wij hier

in de rust

in de zachte wind

in de kalmte van de polder

in de schoonheid van de natuur



zodat wij nooit vergeten

hoe de vrouwen
de mannen

de Surinaamse schrijver
de Molukse verzetsstrijder

de vrienden
de dierbaren

de echtparen
de geliefden

de zussen
de broers

de moeders
de vaders

de kinderen
vooral de kinderen

hebben geleefd

in de rust

in de zachte wind

in de kalmte van de polder

in de schoonheid van de natuur



